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Seks

In hogere
sferen met
The New

Tantra

‘Seks is niet het doel, 
maar een middel: 

alles staat in dienst van 
groei en verdieping’

 ‘‘M ijn man kan je wel een vaginal 
de-armoring geven,” zegt de 
stem aan de andere kant van 

de lijn. “Hij gaat dan met een latex 
handschoentje om z’n hand alle 
wanden van je vagina af en duwt 
tegen de randen. Omdat hij niet 
zulke grote handen heeft, kan hij 
diep werken. Voor veel vrouwen 
is dat een intens pijnlijk proces, 
maar daarna is je vagina als nieuw. 
Je bent je er misschien niet van 
bewust, maar je baarmoedermond 
is een verzamelpunt van opge-
hoopte stress. Met een vaginal 
de-armoring kan al die spanning 
worden weggenomen. Nou, lijkt het 
je wat?”
Anke Dengel, de Nederlandse 
woordvoerder van The New Tan-
tra, vertelt het kwiek, opgeruimd 
en zonder enige vorm van gêne. 
Alsof ze het over de dagelijkse 
boodschappen heeft, terwijl ze 
toch echt net een ‘innerlijke  
massage’ van mijn vagina heeft  
aangeboden, door niemand 

Je leert grenzen verleggen, ontdekt je geheime  
(seksuele) verlangens en gaat er beter van uitzien. 

Wie wil dat nu niet? Journalist Fleur Baxmeier duikt in 
de wonderlijke wereld van The New Tantra.

Tekst Fleur Baxmeier Fotografie The Licensing Project

minder dan haar man, medelid van 
The New Tantra. Ik ben beleefd 
opgevoed, iets met gegeven paard 
en bek, en dus pers ik eruit: “Goh, 
ja. Waarom ook niet hè?” Waarna 
ik eigenlijk alleen nog maar in een 
hoekje wil kruipen.
Mijn integratie in de wereld van 
The New Tantra begon een paar 
weken eerder met de veranderde 
facebooknaam van een klasge-
nootje van vroeger: Eline ten Brink 
was Eline TNT-Vedette geworden. 
Een rondje Google leerde me dat 
TNT staat voor The New Tantra, 
Vedette kon niet anders dan haar 
nieuwe TNT-naam zijn. Ik was licht 
in shock, want ik ken Eline als  
een jonge, knappe vrouw-van-
de-wereld, getrouwd met een man 
die verdraaid veel lijkt op de Coca-
Cola light-hunk. Wat moesten zij 
bij een club voor senioren met een 
ingedut seksleven? “Vijftig- en 
zestigplussers?! Bij TNT zitten 
veel mooie, succesvolle mensen 
van onze leeftijd,” reageerde Eline 

ietwat verbolgen op de DM (‘Hé 
hoi, tijd niet gesproken! Hoe is het 
met jóú? Zie ik goed dat jij bij een 
seksclub voor vijftigplussers zit?’) 
die ik haar stuurde. Haar antwoord 
intrigeerde me zo dat ik meer 
wilde weten. Wat ís TNT? Hoe 
werkt het? Wat doe je tijdens de 
bijeenkomsten? Maar ook daarop 
reageerde Eline streng: “Bel Anke 
Dengel maar.” 

zonder klaarkomen
Het zal zo’n tien jaar geleden zijn 
dat semi-bejaarde Sting oproer 
zaaide door in een interview met 
Rolling Stone te vertellen dat hij 
‘acht uur achter elkaar kon seksen 
zonder klaar te komen’. Zijn ge-
heim: tantra. Dat is ook meteen al 
mijn parate kennis over tantrische 
seks. Anke Dengel legt uit dat 
tantra een eeuwenoude Aziatische 
levensfilosofie is om je schaduw-
zijde aan het licht te brengen en 
je verlangens voluit te leven. De 
kerngroep van TNT bestaat uit >>
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zo’n duizend mensen wereldwijd, 
van wie tweehonderd in Nederland. 
Zij bewandelen het ‘spirituele 
ontwikkelingspad’, zoals Dengel 
het noemt, en gaan tussendoor 
naar de ‘group practices’. Het 
ontwikkelingspad bestaat uit tien 
levels: bijeenkomsten waarin je 
onder meer leert dat piekorgasmes 
je alleen maar energie kosten, en 
seks met anderen dan je partner 
een middel kan zijn om jaloezie 
onder de loep te nemen. 
Voor een buitenstaander is het 
helaas onmogelijk een ‘group  
practice’ bij te wonen. “Iedereen 
begint met de basis in een level 1- 
workshop,” vertelt Dengel.  
“Tijdens deze bijeenkomst ver-
beeld je, met je kleren aan, in teams 
je fantasieën, zodat je seksuele 
energie ontwaakt.” Lees: eindeloos 
lang seksen-zonder-klaarkomen. 
Dengel: “Nadat je die workshop 
hebt gedaan, word je toegelaten 
tot ons wereldwijde forum en de 
global family.”

Voor journalisten blijft de TNT-
deur – op een privésessie vaginal 
de-armoring na – ferm gesloten. 
Is TNT stiekem een soort sekte? 
“Ik dacht precies hetzelfde,” zegt 
Annemijn (34), die via haar beste 
vriendin in aanraking kwam met 
TNT. “Ik had verwacht dat het 
een kliekje zoekende mensen 
was dat de hele dag lekker geil wil 
zijn. Maar ik zag m’n vriendin in 
een halfjaar tijd veranderen. Ze 
werd zachter, en zag er gelukkiger 
en frisser uit.” Die metamorfose 
zorgde ervoor dat Annemijn het 
niet kon loslaten totdat ze het zélf 
had ervaren. “Ik merkte dat je juist 
wordt aangemoedigd om op eigen 
benen te staan. Om niet blind 
alles te volgen, maar dingen zelf te 
proberen en op te lossen. Seks is 
bij TNT niet het doel op zich, het 
is een middel. Alles staat in dienst 
van groei en verdieping.”

Luie man, 
dominante vrouw
In de weken daarna ondervraag ik 
meerdere TNT-aanhangers, maar 
het blijkt – misschien uit voorzorg 
dat dingen uit hun context worden 
getrokken – lastig uit te leggen hoe 
het precies werkt. “Er wordt een 
omgeving gecreëerd waarin  
iedereen zich veilig voelt en er 
altijd iemand voor je klaarstaat,” 
waagt TNT-lid Martine (33) een 
poging. “In deze omgeving onder-
zoek en verleg je op een liefdevolle 
manier en in je eigen tempo je 
grenzen. Je kunt angsten uitspre-
ken, seksuele fantasieën uitleven 
en ontdekken hoe je ego opereert.”
Omdat het onmogelijk is om alles 
zelf uit te vinden, is sturing en 
feedback van de community key. 

Wat vindt de  
deskundige?
Seksuoloog en relatietherapeut  
Kaat Bollen: “The New Tantra is  
een logische tegenbeweging op  
wat seks geworden is. Seks is  
consumptie, en op het vlak van  
consumptie heb je altijd trends.  
De vorige trend was seks met  
speeltjes, door ‘Fifty Shades of 
Grey’. Het tegenovergestelde is  
spiri-seks, zoals The New Tantra.  
Of het een heilzame uitwerking 
heeft, ligt uiteraard aan jezelf. Seks  
is sowieso gezond, net als quality 
time doorbrengen met vrienden en 
familie. Het is daarom logisch dat je 
er gelukkiger en frisser van wordt. 
Maar dat gebeurt ook als je als  
nieuwe hobby gaat vrijen op open-
bare plaatsen. De crux zit ’m erin dat 
je een frisse wind door je seksleven 
laat waaien, maar daarvoor hoef je 
je niet per se aan te sluiten bij  
The New Tantra.”

Hun kritiek kan soms hard aanko-
men, zegt Eline, mijn vriendin van 
vroeger, maar is vooral leerzaam. 
Zo liet de community haar inzien 
dat zij zich in haar relatie gedroeg 
als de man: ze controleerde, regel-
de, manipuleerde en managede 
alles. “Dat was voor ons allebei niet 
aantrekkelijk, want ik wil geen luie 
man en hij geen dominante vrouw. 
Mijn les is dat ik hem de leider 
moet laten zijn, mezelf moet over-
geven, zodat er weer een goede 
balans is.” Ze groeit daardoor niet 
alleen mentaal ‘als een motherfuc-
ker’, haar seksleven heeft ook een 
vlucht genomen. “Deden we het 
eerst soms drie maanden niet, nu 
minimaal een keer per week,” aldus 
Eline, die daarnaast ongeveer een 
keer per maand seks heeft met een 
ander dan haar eigen vent. Een  
ervaring waar ze veel van leert: 
“Mijn man heeft ook dates met 
andere vrouwen, waardoor ik leer 
omgaan met jaloezie. Dankzij mijn 
eigen afspraakjes weet ik dat ik nog 
steeds vaak mijn zin doordram.  
En zodra een relatief onbekende 
dat zegt, raakt het je meer dan uit 
de mond van je eigen man.” Met 
swingen heeft het volgens Eline 
niets van doen: “Partnerruil is vaak 
gebaseerd op klaarkomen en gei-
ligheid. De energie bij TNT is heel 
anders.” Het klinkt misschien gek, 
maar ik geloof haar. Op mysterieu-
ze wijze leert TNT z’n leden dat het 
leven één groot feest kan zijn. Als 
je maar kunt relaxen in alles wat er 
gebeurt en reageert op impulsen 
die op je pad komen. Het lijkt te 
werken: de levenslust en energie 
spatten ervanaf. Maar die vaginal 
de-armoring, daar moet ik toch 
nog héél even over nadenken. 

‘mijn man heeft ook dates met  
andere vrouwen, waardoor ik leer omgaan 

met jaloerse gevoelens’


