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Ik ken mijn vrienden al een jaar of twintig. We zijn 

allemaal onze eigen weg gegaan, maar als we bij elkaar zijn voelt dat 

als een warm bad. We boksen met z’n allen mooie carrières voor elkaar 

en de meeste stellen die in die tijd ontstonden, zijn nog steeds bij 

elkaar. Niet zonder slag of stoot, natuurlijk niet. In de struggle om het 

leven samen leuk te houden, zoeken sommige vrienden een weg waar-

over ik me op z’n zachtst gezegd nogal verbaas. En ik ben niet de enige. 

Sinds een jaar of twee is onze hechte club verdeeld in twee partijen: 

de Tantra’s en de Irritantra’s. De Tantra’s zijn niet zomaar beoefenaars 

van tantra, je weet wel, oosterse zuchtseks. Nee, ze zijn van The New 

Tantra – dat is óók tantra, maar dan in een nieuw jasje. De Irritantra’s 

zijn degenen die verbijsterd en sceptisch aan de kant staan en denken: 

zijn ze helemaal gek geworden?

Twee jaar geleden heb ik me door de Tantra’s laten overhalen een 

informatieavond van The New Tantra (TNT) te bezoeken. We zaten 

in een kring en luisterden naar Alex Vartman, de bedenker, oprichter, 

leider en leermeester van TNT. Hij is een goeroe zoals ik me een 
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goeroe voorstel: charismatisch hoofd, paardenstaart, kralenketting, 

overtuigende mimiek en een mooie stem. Er cirkelden een paar 

assistenten om hem heen, die hij afwisselend een zachte glimlach 

of een harde sneer schonk. Alex legde uit waarom ons huidige 

seksleven slecht is: de seksuele levensenergie ergens boven je kruin, 

in goed Indiaas Ojas, vermindert bij elk orgasme. En die energie 

wordt nooit meer aangevuld – dat is waarom het libido vermindert 

naarmate je ouder wordt, aldus Alex. Maar er zijn meer redenen: het 

knuffelhormoon oxytocine daalt, waardoor je minder zin hebt. Ook 

je dopamineniveau daalt, met minder zin in sex tot gevolg. Daarbij 

komt: je drijft als partners van elkaar weg. Biologisch gezien heb je 

iemand bevrucht zodra je in haar klaarkomt. Na een tijdje wordt dat 

wijfje minder interessant en gaat het mannetje naar andere vrouwtjes 

kijken. Hoe vaker je klaarkomt bij je partner, hoe minder interessant 

diegene wordt – zoiets. Hoe minder je klaarkomt, hoe hechter je 

relatie blijft. Zo kan niet-klaarkomen een belangrijke key zijn om 

scheidingen te verminderen, denken TNT’ers. En geen zorgen: als je 

leert wat overgave is, kom je tot allerlei andere vormen van orgasmes. 

En dan hebben we het dus niet over zomaar zo’n zalig momentje. 

Nee, we hebben het over orgasmes die rustig twintig minuten duren, 

in een enkel geval zelfs uren. 

Mijn vriendin Anke (43, psychotherapeut en TNT-organisator) weet 

er alles van: “Het lichaam ontspant en ontkrampt.  De seksuele 

levensenergie giert door je lijf, waardoor je lichaam een golvende 

beweging maakt. Af en toe soes je weg, toch kun je alles horen en 

zien. Er is geen impuls om iets te doen, omdat het zo blissful is.”

Op de informatieavond hadden we geen tijd voor urenlange orgasmes, 

wel werd er een paar minuten durend orgasmeshowtje gegeven om te 

tonen wat vrijkomende seksuele energie in je lichaam doet. Een stuk 

of vijf bofkonten kregen een lichte nek- en rugmassage. De dames in 

kwestie raakten onmiddellijk in extase en begonnen op dierlijke wijze 

te kronkelen en te grommen. Ik zat me ondertussen te verkneukelen. 

Dat wordt lachen, dacht ik. Straks verruilen we de kruidenthee voor 

bier en kunnen we eindelijk geinen over wat we vanavond hebben 

meegemaakt. Dat viel tegen: tot mijn verbijstering nam iedereen TNT 

heel serieus en niet veel later was bijna iedereen om behalve ik.

De eerste keer dat ik een goede vriend sprak die net terug was 

van een weekend TNT, schrok ik me kapot. Zijn stem klonk een 

octaaf hoger, woorden buitelden over elkaar heen. Hij leek iemand 

anders. Hij sprak zelfs een andere taal. Sex was opeens geen sex 

meer maar interacten of practisen. Verder sprak hij van blauwe 

plekken, de-armouren, burnen, serven, orgies en zijn eerste 

ervaringen als vrouw. De volgende keer dat ik mijn vriend zag, was 

Priscilla zijn nieuwe TNT-naam. En daar was hij nog blij mee ook.

Het TNT-idioom werd me uitgelegd om mijn verwarring te kalmeren: 

interacten is contact maken met anderen, onder andere door middel 

van sex, al dan niet met meerdere mensen. Practisen is persoonlijke 

ontwikkeling in actie, ook door sex, en door devotie en loslaten. Je 

bent een goede practitioner als je de discipline hebt om te veranderen 

wat je niet ‘dient’ in je leven. Verder wordt niet alleen de anus, maar 

ook de vagina en het hele lichaam ge-de-armoured. Daar krijg je die 

blauwe plekken van; waar het pijn doet, zitten trauma’s die energie

blokkades veroorzaken. Deze worden ‘vrijgemaakt door stevige 

aanraking’. Burnen betekent mindfucks oplossen in plaats van ze te 

ontwijken. Mindfucks zijn angsten en onzekerheden. Bijvoorbeeld: 

je partner bewust met een ander naar bed laten gaan om jaloezie te 

burnen.

Ik zeg: verwarrend.

En kalmer wordt het er ook al niet op, want de orgasmes vliegen 

me om de oren: er zijn cervix, spinal, womb en full body- of valley-
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orgasmes. Natuurlijk is er ook het G-spotorgasme – een fluitje van een 

cent, aldus alle TNT’ers. En de blikken van mijn vrienden tijdens deze 

gesprekken variëren van gelukzalig tot compleet in de gloria.

En ja, wij Irritantra’s hangen aan hun lippen. Maar we veroordelen het 

ook. Het riekt naar een sekssekte, vinden we, of op z’n minst naar 

een verkapte swingersclub. En de TNT’ers antwoorden dan: “Hier aan 

de keukentafel klinkt het inderdaad een beetje gek als ik vertel dat 

...” En dan komt er weer een duizelingwekkende anekdote, zoals: 

“Ik zat met mijn vingers in de anus van een vreemde man om 

hem te de-armouren.” Of: “Ik ging dus als man met gelakte nagels 

naar mijn werk om het who cares-gevoel te ervaren.” Of: “Ik zat 

dagenlang in een pikdonkere en geluidsdichte bunker om mijn life 

purpose te vinden.” En zonder uitzondering besluiten ze: “Maar 

op dat moment is dat helemaal niet vreemd. Je werkt ernaartoe. Je 

verlegt grenzen en dat helpt je verder. Niet alleen op seksueel vlak, 

ook in je persoonlijke ontwikkeling.” 

Volgens Anke is er niets geks, noch sektarisch aan. “Onze organisatie 

biedt gewoon workshops voor persoonlijke ontwikkeling. Als het je 

niet trekt, dan moet je het niet doen.” Een van de eersten bij wie ik 

verandering zag, was mijn vriendin Marlies (44, accountmanager). 

Vroeger was ze ook al een leuk en lief mens, maar je moest wel heel 

goed zoeken, want ze was erg onopvallend. En zie Marlies nu! Ze 

straalt en bruist dat het een lieve lust is. “Dit is mijn tweede jeugd”, 

zegt ze. Dat is zichtbaar; deze vrouw heeft kleur gekregen. En daarbij, 

fluistert ze me toe, haar seksleven is beter dan ooit. 

Geliefden weer verliefd, geweldige sex, en verder ook een beter, 

leuker en gelukkiger mens. Bullshit, zou ik denken als ik ze niet 

beter zou kennen. Maar ik kan er niet omheen, ik zie mijn vrienden 

écht opknappen – en weer fonkelend door het leven gaan. Daarbij 

wil ik ze niet zonder meer in een sektarische of swingersachtige hoek 

plaatsen. Bovendien: wie wil er nou géén full body-orgasme? 

Op de site van TNT tref je teksten als: ‘During the session I felt very 

guided and held by Alex. He fuck-talked me into deeper relaxation 

and to open up. I felt safe with him to relax into the pain of my vagina 

being de-armoured (...) and to get horny beyond my imagination. 

Layers of shields were peeled away, and suddenly I faced God and 

myself (...) I cried in gratitude, trust and humbleness. After that I was 

fucked into my first womb orgasm with my boyfriend watching and 

learning. My God, what a blissful state.’ 

Enerzijds: fijn zeg, voor deze dame. Anderzijds: brrr. Ik voelde weer-

stand en argwaan, al vanaf de keer dat ik Alex Vartman zag. Die 

specifieke TNT-taal, de devotie, de cijfers waarmee aan het einde van 

elk level (er zijn er tien) je grensverleggendheid wordt beoordeeld, 

de kosten per level (tussen € 480 en € 990), de TNT-naam die je 

krijgt toebedeeld, de (heftige) sex en plein public, de halleluja-saus 

... Mijn vrienden? Mijn weldenkende, hoogopgeleide en zelfbewuste 

vrienden? Zeker: ze willen het zelf, het is hun eigen keuze, maar 

de workshops zijn in groepsverband, met alle dynamiek die daarbij 

hoort. De groepsdruk lijkt me niet makkelijk te weerstaan. En wat als 

iemand er trauma’s, een scheiding of een verbroken vriendschap aan 

overhoudt? Dan is het nog je eigen schuld ook, want je deed het uit 

vrije wil.

The New Tantra? De hele beweging voelt als oude wijn in nieuwe 

zakken. Toen mijn ouders jong waren, in de jaren zestig, zeventig, 
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heerste er net zo’n vrije seksuele moraal in de hippieachtige kringen 

waarin mijn ouders verkeerden. Maar de groepsdruk die er van uit-

ging, botste nogal met de gevoelens van bijvoorbeeld mijn moeder. 

Het was een belangrijke oorzaak van de eindigheid van hun huwelijk 

(en van de rust in mijn jeugd).

Maar dit is anders, zegt Anke: “We gaan respectvol met elkaar om. Als 

een andere vrouw met mijn man wil practisen, vraagt ze eerst mijn 

toestemming. De sex die je met anderen hebt, moet in dienst staan 

van je relatie. We doen na level 2 aan polyamorie voor wie wil, om 

jaloezie en bezitsdrang te onderzoeken en los te laten.”

De wens om hun ingekakte seksleven leven in te blazen, was 

voor de meesten de reden om zich in TNT te verdiepen. René (44, 

directeur van een evenementenbureau) vertelt over zijn huwelijk: 

“Ons seksleven ging nergens meer over. Er moest iets gebeuren. 

Scheiden wilden we beslist niet, we houden van elkaar. De keuze 

was: op een stoeltje gaat zitten bij de seksuoloog, of de stoute 

schoenen aantrekken bij TNT.”

Dat het ook letterlijk stoute schoenen waren, was inderdaad even 

wennen. In level 1 (waarbij je je kleding aanhoudt) hullen alle mannen 

zich tijdens de zogenoemde slutnight in vrouwenkleding om hun vrou-

welijke kant en de slet in zichzelf te ontdekken. “Ik vond het geweldig”, 

zegt René. “En nog steeds: ik heb laatst in een kledingzaak allemaal 

vrouwenkleren gepast. Gewoon voor de spiegel. En daarna stond ik 

tussen de dames in de rij voor de kassa. Wat gelijk een oefening who 

cares was; lak hebben aan wat mensen over je denken. Dat helpt me 

om vrijer te leven. Het gaat echt niet alleen maar over sex.”

In TNT gebruik je seksuele energie als tool om tot spiritualiteit, 

persoonlijke ontwikkeling en spetterende sex te komen. Sex is een 

middel, niet een doel. Dat het volgens TNT niet de bedoeling is 

dat je nog piekorgasmes beleeft, is voor velen in het begin beetje 

moeilijk. Maar na een tijdje is het juist God’s gift from heaven om 

niet meer klaar te hoeven komen. Je krijgt er namelijk ontzettend 

veel voor terug. “Ik baal enorm als ik per ongeluk klaarkom”, zegt 

Stef (45, directeur van een communicatiebureau). “Omdat je dan al je 

energie eruitgooit. Je hormoonbalans raakt verstoord en herstelt pas 

na zeventien dagen. Zonder piekorgasmes bouw je energielevels op, 

je wordt helderder, creatiever en komt meer in je kracht. En ik leer 

hoe ik de energie tijdens het vrijen terug omhoog kan sturen, langs 

mijn ruggengraat. Goddelijk.”

Dennis (46, artdirector) en Hester (35, psycholoog), bevestigen dat. 

Ook in hun ogen zie ik die gelukzalige blik. Dennis: “Je moet het wel 

aankunnen. Je moet jezelf kennen en stevig in je schoenen staan. Het 

is géén therapie.” Hester was sceptisch in het begin: “Les één van je 

studie psychologie gaat over de kracht van manipulatie. En die Alex 

lijkt geen makkelijke. In eerste instantie vond ik hem zelfs seksistisch. 

Maar hij is niet seksistisch, hij zegt gewoon wat hij vindt. Dat kan soms 

best hard en pijnlijk zijn. Maar als je geen feedback krijgt, en niet eerlijk 

naar jezelf durft te kijken, kun je jezelf ook niet verbeteren. Gelukkig 

staat Alex zelf ook open voor kritiek. En ik kan niet om mijn eigen ont-

wikkeling heen. In twee jaar TNT heb ik zó ontzettend veel geleerd, ik 

zit zoveel beter in mijn vel. Dus waar blijf ik dan nog met mijn scepsis?”

Goede vraag. Mijn scepsis is weg in die zin dat ik niet meer geneigd 

ben de spot met TNT te drijven. Doordat ik er serieus met mijn 

vrienden over heb gepraat, begrijp ik beter wat het hen brengt. En het 

bad van onze vriendenclub wordt er niet minder warm van. Maar ik 

houd mijn hart vast voor de eerste scheurtjes in de TNT-halleluja – er 

staan belangrijke vriendschappen en liefdevolle relaties op het spel. 

Ik heb maar te vertrouwen op het verstand en de stevigheid van mijn 

vrienden. Wat mezelf betreft: ik sla toch maar even over.  
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